Hans Bleeker

n Bunker op de
Zeumerdoik?

Zai weunde met z’n vieren op de boereplaas op de
Grote Zeumerdoik, op nummer 12.

Drie vraaigezelle joose wazze dut en ien moid. Jan,
Piet, Jaap en hullies zuster Aagie Commandeur.
Aagie zurgde voor ’t huishouwen, ’t eten, de was en al
zoks meer. Nou benne zai d’r al 'n toidje niet meer. De
boereplaas is verkocht en hiet nou ‘de Notelaar’,
omdat ’r allegaar neuteboume op hullie land stane.
Voorheen stinge deer de fruitboume van Jan en Piet.
Alles bai mekaar was ‘t zowat drie bunder groo6t (ien
bunder is ok ien hectare).

De jongste broer Jaap had achter de fruittuin ien
bunder land. Dat hai most deur de fruittuin nei dat
stik toe. Deer bouwde ie: piepers, voerbiete, spruit-

kool of boerekool en ok wel viole voor zeid, soms ok
are groentesoorte. Achter de boerderaai had Jaap 'n
oigen bedoeninkie bouwd. Deer had ie met z’n oigen
hande en nei oigen inzicht 'n wat ampartig gebouw
neerzet, dat in de volksmond ‘de bunker’ noemd
werd. Deuze skuur bestaat uit meerdere bouwlage en
heb skuin ofloupende overgange nei’n are verdieping
toe. De buitenkant is grois besmeerd en d’r zitte
bovenan veul kloinige openinge. Dat loike raampies,
maar 'n zo6tje deervan benne luikies die vurfd benne
in meerder felle kleure, net as bai 'n kasteél. ‘t Is'n
ampart gezicht. Vanwege die groize kleur en die gate
het 't werskoinlijk de bainaam ‘de bunker’ kregen.
Jaap heb hier verskillende beiste in houwe: bevers,
varkens en koeie. 't Gras en 't hooi voor deuze leste
beiste kwam van de wegberme die Jaap beheerde
names 't Waterskap. Wel zat hai puur ver weg omdat
alles dichtbai al vergeve was an are. (Sommige
wegberme leke in erfpacht te wezen bai de hervorm-
de kerk. Deerom most je van hunnie hure en hadde
hervormde glouvige heél wat streepies voor, dat ke-je
begroipe, deer kwam je mooi niet tussen)

D’r wazze ok meer gaaienaars, zoas: Gert Groen en
Wullem Dudink van de Doik en Kobus (Poip) Appel-
man, die op 't hoekie weunde van ’t War en Wadwaali.
Deerom most Jaap de woid uit, heél nei Abbekerk
toe, Lammerskaag en de ‘Poepeweere’ en zuks.

Jaap (hai werd ok wel Jaapie noemd omdat ie niet zo
groOt was) ree indertoid met twei grote ouwe Ford-
trekkers. De ien most je met de aar optrekke om te
starten. Somtaaie ree ie met twei wagens achter z'n
trekker, die wazze den vollade met hooi. Zai vormde
bedat 'n ienhoid, z6 had ie ze lade. Omdat ’t zo ver
was moste ze goed vol van Jaap. Je begroipe dat je
deer den niet verbai komme konne, zeker niet op de
smalle wege van toen. Je konne d’r mooi achter
bloive totdat ie ofsloeg. Jaap gong niet an de kant, hai
had 't geniese in de gate, zo houg en breid ware de
wagens. Veul jonge jo6se hewwe bai Jaap 'n zaksentje
verdiend. Zai vonde dut werk avontuurlijk en Jaap
was heél gemoedelijk.

Toen z’n bouwwerk, de ‘bunker’ dus, al pittig op-
skoot, kwam ‘rientje van de gemeente koike wat of ie
an 't uitspouken was deer achter de boerderai. Jaap
most de bovenste verdieping, die ie an 't bouwe was,
weer ofbreke. 't Werd té houg. Gien hooizolder dus
hier bovenop, zoas ie van plan was. Voor de rest
kneep de gemeenteman een ougie toe. Dat ‘t werd
goedkeurd, alles zonder 'n deskundige tekening of
bouwvergunning. Hoe is zuk mogelijk? En 't staat ’r
nag altoid.

Jaap filmde graag en veul en hai hoorde ok nag bai de
beoefenaars van de naieve skilderkunst. Hai skilder-
de zelfs op verzoek. As ientje z’'n huis of de boere-
plaas op 't doek hewwe wou, den kon dat: Jaap
maakte d’r wat van. D’r benne nag verskillende
skilderaaie van zoin hand bewaard bleven.

Jaap overleefde z’n broers en zuster en sleet z'n leste
jare in ’t bejaardehuis in Wognum. Hai is 85 jaar
worre en overleed in 2000. Jaap Commandeur is ien
van die amparte mense in 06s durp weest die je niet
gauw vergete zel. Hai heb 06s 'n ‘bunker’ neileiten!
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